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Bloemengroet

De bloemen zijn deze week voor Jenny Gouda. Als hartelijke groet en teken van
medeleven van de Ontmoetingskerk gemeente en wens tot alle sterkte met de
gezondheid.

Hartelijk dank

We waren blij verrast met de bloemen en de kaart met heel veel namen van onze
gemeente. Ze werden bezorgd door Riet van Kersbergen. Dat was even heel gezellig.
Gelukkig slaan de medicijnen bij Kees goed aan.

Hartelijke dank en groeten van Kees en Lummie Vink

Gemeente avond 27 mei “Hoe kijken we naar de veranderingen in onze gemeente”
Aanvang: 20:00 uur

Op 27 mei willen we graag met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen binnen onze
gemeente, waarin de aanwezigheid van alle generaties minder vanzelfsprekend wordt.
We zijn blij met de kinderen en jongeren die er zijn en denken graag samen na over hoe
we als gemeente verbonden kunnen blijven en elkaar kunnen versterken.

We staan kort stil bij hoe u dit ervaart, maar kijken vooral vooruit: hoe zorgen we ervoor
dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente? Waar zijn we als gemeente goed in en hoe
kunnen we dat verder versterken? En hoe spreken we over onze gemeente als we
vertellen over de OMK? We geloven dat we juist een levendige gemeente blijven als we
doen waar we goed in zijn, ook als we niet alle generaties evenveel vertegenwoordigd
hebben.

Na afloop, rond 21.30 uur, is er ruimte om gezellig na te praten met een drankje.
Renate Japenga

Collectemededelingen

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Zorg voor de schepping
(Groene Kerken Gouda). Stadsakker Gouda, Voedselbos Goudse Hout en A Rocha
Groene Hart, werken aan herstel van natuur, duurzame voedselproductie en verbinding
tussen mens en schepping. Stadsakker Gouda is een sociale stadsboerderij waar
vrijwilligers samen duurzaam groente en fruit verbouwen voor de stad. Voedselbos
Goudse Hout werkt aan een eetbaar bos waar biodiversiteit, educatie en
gemeenschapszin samenkomen. A Rocha Groene Hart zet zich vanuit een christelijke
visie in voor natuurbeheer, educatie en zorg voor de schepping.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.U kunt uw gift overmaken op
rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

ORDE VAN DIENST
Pianospel
Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Aanvangslied: NLB 275: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig: 1,2,3

stil gebed
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Bemoedigende tekst:

Zondag Exaudi

“Hoor mij, Heer, als ik tot U roep. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg Uw gelaat
niet voor mij.” (Psalm 27: 7a, 8c, 9a)

groet en bemoediging, drempelgebed
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Lied:

kyriegebed:

Glorialied:

De Heer zij met u

OOK MET U ZIJ DE HEER

Onze hulp is

in de Naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen
Zegen ook ons met uw licht

Ondoofbaar vuur

Over ons opgegaan als de zon

Vat ons samen in uw stralen

Doe ons gedijen in uw ogen

Die de weerstand van de nacht wil breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt
Amen

NLB 275: Heer onze Heer, hoe zij Gij aanwezig: 4 en 5

NLB 303 Zonne en Maan

RONDOM HET WOORD

Inleiding

Lezen: Genesis 1: 1-2
uitleg bij de bloemschikking:

Gebed van de zondag:
Een moment voor jong en oud:

Lied: Kijk! Laat je verrassen door het werk van de Heilige Geest (tekst en melodie onderin)
De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen: Exodus 33: 18-23

Lied: NLB 691: De Geest van God waait als de wind
Lezen: Johannes 4: 11-13

Lied: Taize: Kom tot ons, o Heilige Geest

Kom tot ons, o heilge Geest,

ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,

woon in ons, o Heilge Geest.”

Overweging

Muzikaal meditatief moment
Lied: NLB 701: Zij zit als een vogel

GAVEN EN GEBEDEN

Collectemededelingen
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

UITLEIDING

Slotlied: NLB 425: Vervuld van uw zegen

tidens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de créche ophalen,

zodat zij de zegen kunnen ontvangen.

\

we gaan zitten

de kinderen komen terug uit de nevendienst
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Inleiding op de zegen en zegen
gezongen AMEN
Pianospel

UITLEIDING

Lied: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest
1. Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.
Met nieuwe ogen kijken:
de Geest is ons omgeven, vindt steeds nieuwe wegen, in ons daaglijks leven: opmerkzaamheid.
Spiritus sanctus, Spiritus sanctus.

2. Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.
De Geest is in beweging:
een briesje kan ons wekken, de Geest kun je ontdekken, op onverwachte plekken: verwondering.
Spiritus sanctus, Spiritus sanctus.

3. Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.
De vruchten om te dienen:
genade om te geven, vuur en vlam beleven, inspiratie delen:
veelkleurigheid. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus.
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