
 

LITURGIE VOOR STILLE ZATERDAG 

We verzamelen rondom het paasvuur op het plein.  

We zingen: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat 

nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft. (3x)  

V: Eeuwige God, Schepper van Hemel en aarde. Vader en moeder van mensen. 

U hebt het Licht geschapen om vooruit te wijzen naar U. Naar uw lichtende waarheid. Naar 

uw liefde en goedheid. U hebt tot de duisternis gesproken en er was licht.  

We loven u omwille van het vuur van uw nabijheid.  

V: Christus, gisteren en heden, Begin en Einde – Alfa en Omega 

Hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en heerschappij in de eeuwen der eeuwen 

A: Amen 

Aansteken Paaskaars 

V: Het licht van Christus die in heerlijkheid opgestaan is, verdrijft het duister uit ons leven. 

De nacht is voorbijgegaan. De dag is aangebroken. De zon der gerechtigheid gaat over ons 

op. 

V: Licht van Christus 

A: Wij danken God  

Orgel/pianospel: Lied: 598: Als alles duister is.  

Als de Paaskaars binnen komt in de kerk: 

V: Licht van Christus 

A: Wij danken God  

Orgel/pianospel: Lied: 598: Als alles duister is. 

V: Licht van Christus 

A: Wij danken God 

Lied: 598: Als alles duister is 

Lof van het licht  

Gebed van de Paasnacht  

Lied              NLB 150-A: Geprezen zij God: 1,3 en 4 

Verhalen van God met mensen 

V: Dit is de nacht waarin de ban van de dood werd verbroken door de kracht van de liefde. 

Dit is de nacht waarin het licht van Jezus Christus het donker overwon.  

Lied:   NLB 458: Zuivere vlam (1x) 

 

V:  Dit is de nacht waarin God licht schiep in de duisternis en leven maakte uit niets 

Lezing:  Genesis 1:1-10 



Lied:   NLB 216: Dit is een morgen als ooit de eerste 

Gebed 

V: Dit is de nacht waarin we vieren dat God al eeuwenlang mensen bevrijdt en losmaakt uit 

onderdrukking. 

Lezing:  Exodus 13:17-23 

Lied:   NLB 692 Wij wachten op de Geest beloofd: 1,5 en 8  

Gebed 

V: Dit is de nacht waarin we vieren dat Christus in de wereld kwam om Licht te brengen.  

Lezing:  Johannes 1:1-5 

Lied  NLB 479: Een lied weerklinkt in deze nacht: 1,2 en 4 

Gebed  

V: Dit is de nacht waarin we vieren dat Jezus ons opzoekt in onze levens en bevrijdt van wat 

ons vasthoudt in uitzichtloosheid en dorheid. Maar de mens opwekt tot een nieuw leven. 

Lezing:  Johannes 4: 25-30 en 39-42  

Lied:   NLB 103e: Bless the Lord my soul (Taizé)  

Gebed 

V: Dit is de nacht waarin we vieren dat Hij, Jezus Christus is opgestaan uit de dood 

A: Christus is waarlijke opgestaan! Halleluja.  

Lezen:   Mattheus 28:1-8 

Lied:    NLB 600: Licht, ontloken aan het donker: 1,3 en 5 

Gebed  

 

GEDENKEN EN BELIJDEN  

BELIJDENIS VAN HET GELOOF  
 
Lied: NLB 286: Waar de mensen dwalen in het donker    
 
Geloofsbelijdenis 
NLB 342: In God de Vader op zijn troon: 1,2 en 3  
 
Gelofte  
 
Handoplegging en zegen 
 
Lied:   NLB 416: Ga met God: 1 en 2  
 
Verwelkoming en vredegroet 
Voorganger:  Lieve gemeente, verwelkom Eva en Amy die belijdenis van het geloof hebben  
                          afgelegd. Bidt voor hen en help hen naar je kunnen om te groeien in dit geloof 
              en ga met hen de weg van het koninkrijk. 
Gemeente:  Welkom, kinderen van God, welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 
Voorganger Groeten wij elkaar met de vrede van Christus.  



 
DOOPGEDACHTENIS  

Lied:   NLB 356: O God die uit het water: 1 en 7  

V: Dit is de nacht waarin wij teruggebracht worden naar de bronnen van ons geloof.  

Zegen, God, met uw adem dit water, opdat het ons geloof nieuw leven geeft.  

V: Wie wil mag naar voren komen om het waterkruisje te ontvangen als doopgedachtenis. 

Lied:   NLB 681: Veni sancte Spiritus  

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader.  
Persoonlijke woorden 
 

Slotlied          NLB 634: U zij de Glorie  

Wegzending en zegen  

 

Gezongen Amen 


