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Zondag 15 februari
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Voorganger:
Ds. Elisabeth Posthumus
Meyjes

Muzikale begeleiding:
André Dingemanse

Ouderling:
Margo Barendrecht

Diaken:
Lucia Liefaart

Lector:
Gerda de Jong

Beeld en geluid:
Ronald de Bokx
Nico Slappendel

Bloemen:
Hilmar Pot

Koster:
Wilbert Jan Zeelenberg

Kindernevendienst:
Jan Willem van der Kooy

Oppasdienst:
Mette Steenaart

Welkomstdienst:
Ria en Gerard van Halem

Koffiedienst:
Heleen Reehorst
Jolanda Bijl

Kopij inleveren:

uiterlijk donderdagavond
19.00 uur op
zondagsbrief@ontmoetings
kerkgouda.nl

pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl
Bloemengroet

Dunantsingel 314, 2806 JK, Gouda
De bloemengroet is bestemd voor Mijntje en Harry Vreeswijk, als hartelijke groet en
teken van medeleven van de Ontmoetingskerk gemeente en beiden wens tot alle sterkte!

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor Missionair werk familie Smulders. Juan en
Maryke Smulders zijn per juli 2024 uitgezonden vanuit de ICF naar Sri Lanka en zijn
aangesloten bij de zendingsorganisatie Pioneers Nederland. U kunt uw gift overmaken
op rekening NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. DiaconieProtestantse Gemeente Gouda.
De tweede Collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op
rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Bij de uitgang staat de melkbus voor het werelddiaconaat.

Paasontbijt op de Markt

Maandag 6 april is het zo ver! De 11e editie van dit inmiddels bekende evenement. Het
grote Paasontbijt op de Markt! Mensen uit verschillende kerken en maatschappelijke
organisaties werken samen. Dekken de tafels en bedienen. En vieren zo het Paasfeest
met stadgenoten en wie er verder maar wil aanschuiven. Natuurlijk verzorgt de
Ontmoetingskerk ook dit jaar weer een tafel (opbouwen, bedienen, opruimen). We
hebben zo’n 15 mensen nodig. Als je mee wilt helpen heel graag! Aanmelden bij Magda
Vlot (magda.vlot@pkngouda.nl). Je mag natuurlijk ook gewoon gezellig gaan eten en met
familie of vrienden van dit feest genieten.

Resultaat Actie Kerkbalans-Geef vandaag voor de kerk van morgen!

We zijn bijzonder dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2026. Er is boven
verwachting veel meer toegezegd dan vorig jaar: bijna 1,4 miljoen in totaal. Dit bedrag is
ruim € 45.000 hoger dan begroot. Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor
2026 nagenoeg weggewerkt. Door uw steun kunnen we al het werk waar we mee bezig
zijn of nog van plan zijn te gaan doen uitvoeren. Ook dank aan alle vrijwilligers (zo’'n 145)
van alle wijken en het kerkelijk bureau voor de inzet en de tijd. Dit jaar was 63% van de
toezeggingen digitaal, waarbij 84% van het begrote bedrag is toegezegd. Ook dank aan
degenen die via een periodieke schenking jaarlijks onze kerk steunen. Deze
toezeggingen vormen ongeveer 7% van de totale toezeggingen.

Als u het toezeggingsformulier nog niet hebt ingeleverd, dan kunt u dit alsnog doen door
de antwoordenvelop naar het kerkelijk bureau te sturen.

Metalvesper Il in de Ontmoetingskerk op 22 maart

Er komt er weer eentje aan! Na diverse soorten vespers (muziek van De Dijk, Johnny
Cash, Keltische muziek) was er vorig jaar de eerste Metal Vesper. Het werd een groot
succes. Op zondag 22 maart 2026 houden we de volgende Metal Vesper. Muziek die je
niet verwacht in de kerk. Muziek die je zelf misschien nooit zou draaien. Maar ook
muziek die verrassend veel mensen na aan het hart ligt. Voor deze tweede editie is het
thema ‘Het Kwaad'. Uiteraard kan dan Iron Maiden met “Number of the Beast” niet
ontbreken. We blijven in de Ontmoetingskerk (Gouda) zoeken naar manieren om zoveel
mogelijk mensen op zoveel mogelijk verschillende manieren aan te spreken. Het spreekt
voor zich dat ook deze viering uiteindelijk een uiting van ons geloof is.

We volgen een zorgvuldig samengestelde liturgie, waarbij we uit Job en uit het Evangelie
naar Lukas lezen (de ontmoeting tussen Jezus en de Satan in de woestijn).

Inloop: 20:15, aanvang: 20:30. Wie: iedereen van harte welkom!

Toegang: gratis, uitgangscollecte.

Parenting Course — voor ouders/opvoeders met pubers
Dinsdag 3 maart gaan we weer van start met de Parenting Course voor
ouders/opvoeders met pubers. Thema's die aan de orde komen zijn: Basisbehoeften en

liefdevol opvoeden, Grenzen stellen en gezinsmissie, Emotionele gezondheid
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Bemoedigende tekst:
“In mijn nood riep ik tot de Heer, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In
zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte Zijn oren.” (Psalm
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ontwikkelen. De andere twee avonden zijn: 24 maart en 14 april. Locatie: De Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda.
Kosten boekje 7,50. Van harte welkom! Wij hebben er weer veel zin in! Heb je vragen, mail ons (info@step-gouda.nl). Meld
je aan voor de avonden via onze website www.step-gouda.nl Tot ziens. We kijken er weer naar uit! Groet, Gerard en Heidi.

Jansdebat 10 maart

In “Buig niet. Bijbels tegengif voor nu” roept dr. Ad van Nieuwpoort op tot waakzaamheid en moed om niet te buigen voor de
machthebbers van deze tijd die de vrijheid van mensen in gevaar brengen. De actualiteit van zijn boodschap staat buiten
kijf: pas toen de EU-leiders ronduit tegen Trump’s plannen voor Groenland ingingen, dwongen zij respect af. Maar het roept
ook vragen op. Voedt onbuigzaamheid niet de polarisatie? Zeker als die religieus gemotiveerd is. Tijdens het Jansdebat op
dinsdag 10 maart gaat Ad van Nieuwpoort hierover in gesprek met ondernemend theoloog Tim Vreugdenhil, met hoogleraar

en econoom Johan Graafland en de aanwezigen. Het Jansdebat vindt plaats in de Sint Janskerk en start om 20:00. Vanaf
19:45 is er koffie en na afloop van het debat om 22:00 is er nog een borrel om na te praten. Kosten: € 8,-

ORDE VAN DIENST

OPGANG

Piano/orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
Aanvangspsalm 67: 1 en 2 ‘God zij ons gunstig en
genadig’

staande
Stil gebed
Groet en bemoediging, drempelgebed
V: De Eeuwige zal bij u zijn
De Eeuwige zal u bewaren
Onze hulp is in de Naam van God
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Menslievende God, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Hoor ons gebed en laat ons zingen tot U komen.
Laat ons, o God, Uw liefde zien, richt ons hart op
Uw beloften, zodat wij uw toekomst tegemoet
leven.
Amen
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we gaan zitten
Zingen psalm 67: 3
Een moment met de kinderen
Kyrie en Gloria zingen KINDER Lied 299j: 1, 2,3 en 4
‘Om de mensen om de dieren’
de kinderen gaan naar de nevendienst

RONDOM HET WOORD
Gebed van de zondag
Uitleg bij de bloemschikking

Lezen Deuteronomium 30: 15 - 20

Zingen lied 316: 1 en 2 ‘Het woord dat u ten
leven riep’

Lezen Matthelis 5: 17 - 26

Zingen lied 316: 3en 4

Uitleg en verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Zingen lied 887: 1, 2 en 3 ‘Wees stil en weet: ik
ben uw God’

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen
Inzameling van de gaven
de kinderen komen terug uit de nevendienst
Dankgebed en voorbeden, stil gebed
elke bede zingend beantwoord met 368 d:
‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds
weer zoeken mijn ogen naar U.’
Onze Vader

UITLEIDING
Zingen lied 1010: 1 en 4 ‘Geef vrede Heer geef
vrede’

staande
tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun
kind(eren) uit de créche ophalen, zodat zij de zegen
kunnen ontvangen.

Inleiding op de zegen
en zegen met gezongen AMEN
Piano/orgelspel
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