
   

 

 

Zondagsbrief 

www.ontmoetingskerkgouda.nl 

scriba@ontmoetingskerkgouda.nl 

pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl 

Bloemengroet 
1. Mevr. Tineke Coster,  
Als hartelijke groet en teken van medeleven, wens tot beterschap en sterkte van 
de Ontmoetingskerk gemeente 
2. Dhr. Adrie v.d. Berg,  
Als hartelijke groet en teken van medeleven, wens tot sterkte en beterschap van 
de Ontmoetingskerk gemeente. 
 

Collectemededelingen zondag 29 februari 2026 
De eerste is de diaconale collecte bestemd voor :Voorjaarszendingscollecte. 
• Meebouwen aan een stabiele samenleving in Libanon (KiA) Christelijke 
opleidingen in Libanon combineren het delen van academische kennis met 
geestelijke toerusting. Aan de Haigazian University in Beiroet studeren jongeren 
bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen, terwijl geestelijke 
begeleiding hen helpt persoonlijk en professioneel te groeien. Dit draagt bij aan 
een stabiele samenleving.  
• Deel het Evangelie in Indonesië (GZB) 
De Torajakerk in Indonesië is gegroeid tot een kerk met bijna 1.200 gemeenten. 
Meer dan een miljoen mensen kennen er de Heere Jezus. Tegelijk staat de kerk 
voor de uitdaging om het Evangelie te delen met mensen die Jezus nog niet 
kennen, in een land waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Dat vraagt 
om wijsheid, liefde en goede toerusting. 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Gouda. 
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. 
Protestantse 
 

Oecumenisch Initiatief Gouda 
Het OIG houdt op zondag 1 maart 2026 de maandelijkse viering. Het thema van 
deze viering is: ”Veertig dagen vasten”. 
De viering wordt gehouden in Gebouw De Berk gevestigd aan de Krugerlaan 79. 
Aanvang van de viering 16.30 uur. Ieder van harte welkom. 
Deze viering vindt plaats tussen carnaval en Pasen, maar ook vindt in deze 
periode de Ramadan plaats. De Ramadan gaat nog verder dan de Christelijke 
vasten; er mag bijvoorbeeld overdag niet gegeten of gedronken worden. Wat is 
de betekenis van het vasten en wat is de waarde daarvan. Hoe geven wij vasten 
vorm in ons dagelijks leven? Voorganger in deze viering is Marja Beyers. 
 

Paasontbijt op de Markt  
Maandag 6 April is het zo ver! De 11e editie van het grote Paasontbijt op de 
Markt! Thema dit jaar is VEILIG. Juist samen geven we elkaar houvast. 
Mensen uit verschillende kerken en maatschappelijke organisaties werken 
samen. Dekken de tafels en bedienen. En vieren zo het Paasfeest met 
stadgenoten en wie er verder maar wil aanschuiven. Natuurlijk verzorgt de 
Ontmoetingskerk ook dit jaar weer een tafel. (opbouwen, bedienen, opruimen). 
We hebben zo'n 15 mensen nodig. Als je mee wilt helpen heel graag! 
Aanmelden bij Magda Vlot (magda.vlot@pkngouda.nl). Je mag natuurlijk ook 
gewoon gezellig gaan eten en met familie of vrienden van dit feest genieten 
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 Bemoedigende tekst: 
Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
"Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. God, verlos 
Israël, verlos het van al zijn angsten." (Psalm 25: 6, 22)  

 

 
 

 

 
Taizé:  
Zin in dagen vol betekenis, ontmoeting en rust? 
Dan is dit echt iets voor jou. Dit jaar worden er weer twee reizen georganiseerd voor jongeren naar Taizé tijdens 
Hemelvaart (12 mei - 17 mei) en in de zomervakantie (19 juli - 26 juli). Taizé is een christelijke 
kloostergemeenschap in Frankrijk. Het is een inspirerende plek: Je komt samen met andere jongeren uit veel 
verschillende landen. Je denkt na over geloof, het leven en thema’s die er écht toe doen. Maar het is ook een 
plek waar je tot rust komt, nieuwe vrienden maakt en een bijzondere sfeer ervaart. Het fijne van Taizé is dat je 
geen keuzestress hebt, want de dagen hebben een eenvoudige structuur met ruimte voor stilte, gesprekken en 
ontspanning. Ben je tussen de 15 en 29 jaar en heb je zin om mee te gaan? Ga dan naar onze website: 
www.step-gouda.nl en meld je aan. 
  
Groetjes, Gerard, Heidi en de voorbereidingscommissie 

 
      ORDE VAN DIENST 
 
OPGANG 
 
Pianospel 

Welkom door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING   

 
Aanvangslied:  NLB 213: Morgenglans der eeuwigheid 
  1,2,3,4 

 
stil gebed 
groet en bemoediging, drempelgebed 

voorganger De Heer zij met u 
gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER 
voorganger Onze hulp is in de Naam van de Heer 

gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT  
  HEEFT 
Voorganger Uit de hemel kijkt u naar ons toe 

Gemeente Zie ons aan met liefde en mildheid 
Voorganger Wij kijken omhoog: Waar komt onze hulp 
  vandaan? 

Gemeente Moge onze blikken kruisen 
  zodat wij uw liefde ervaren 
  Amen  

Lied  NLB 313: Morgenglans der eeuwigheid: 5 
              we gaan zitten 
Kyriegebed:  

Acclamatie:  Liedboek 462: 
Zal er ooit een dag van vrede Vers 1 
Gebedsintentie 

Zo bidden wij u zingend: vers 2 
Gebedsintentie 
zo bidden wij u zingend: vers 3 

Gebedsintentie 
Zo bidden wij u zingend: vers 4, 5 en 6. 

RONDOM HET WOORD    
 
Inleiding en uitleg bij de bloemschikking 

Gebed van de zondag: 
 
Een moment met de kinderen:  Door de kindernevendienst  

Lied: Projectlied: op de melodie van NLB311 
  
Lezen:  Exodus 24:12-18 

Lied:  853: Ik zoek u in den blinde 
Lezen:  Mattheus 17:1- 9 
Lied:   NLB 900: Nada te turbe (3x) 

 
Overweging  
 

Muzikaal meditatief  moment 
Lied: NLB 121-C: Kijk naar boven naar de bergen  
 

GAVEN EN GEBEDEN  
 
Diaconale mededelingen door diaken 

Inzameling van de gaven  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

UITLEIDING   
 
Slotlied: NLB 425: Vervuld van uw zegen  

 
Inleiding op de zegen en zegen  
 

gezongen AMEN    
 
Pianospel   
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