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In deze viering gedenken we mensen die ons ontvallen zijn. 
 
Bloemengroet De heer Aris Schouten, als hartelijke groet en teken van medeleven van de 
Ontmoetingskerk gemeente en alle sterkte. 
 
Heel erg bedankt voor de ontzettend mooie bos bloemen. En de kaart met zoveel namen. 

Het medeleven betekent veel voor me. Het kwam op de dag dat mijn bonusvader jarig zou 

zijn geweest. Wat een steun op deze moeilijke dag.  Saskia Glas 

Collectemededelingen voor twee collectes en de melkbus 
De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: 
Missionair werk Gerard en Janneke de Wit. 
Sinds 2019 wonen Gerard en Janneke met hun kinderen in Schwerin-Lankow (Noordoost-
Duitsland), een wijk met veel eenzaamheid en armoede. De kerk speelt vrijwel geen rol van 
betekenis en voor velen is het evangelie onbekend. Samen met de Freie Evangelische 
Gemeinde (Nord) hopen Gerard en Janneke bij te dragen aan christelijke 
gemeenschapsvorming. Ook nemen ze deel aan bestaande (sociale) initiatieven om hun 
mede-wijkbewoners te leren kennen. Met als doel het goede nieuws van een toekomst vol 
hoop te delen. 
 
U  kunt uw gift overmalen op rekening NL 54 RABO 0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Gouda. 
De tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op 
rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.  
Denkt u ook aan de melkbus voor het werelddiaconaat? 
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen. 
 
OPGANG  
Pianospel  
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING   
 
Aanvangslied:   NLB 287: Rond het licht dat leven doet: 1,2,3,4  
stil gebed 
groet en bemoediging, drempelgebed 
voorganger De Heer zij met u 
gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER 
voorganger Onze hulp is in de Naam van de Heer 
gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger Eeuwige onze God 
gemeente Wij die u nooit hebben gezien 
voorganger zie ons hier staan 
gemeente Wij die van U hebben gehoord 
voorganger hoor Gij ons aan 
gemeente Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
  wees onze hulp 
voorganger en dat Gij alles hebt gemaakt 
  maak alles nieuw 
gemeente en dat Gij ons bij name kent 
                          leer ons U kennen 
voorganger Die Bron van Leven wordt genoemd 
gemeente doe ons weer leven 
voorganger Die hebt gezegd: Ik zal er zijn 
gemeente wees hier aanwezig, Amen 
 
Lied     NLB 287 Rond het licht dat leven doet: 5 
we gaan zitten 

Zondag 23 november 2025 
Eeuwigheidszondag 
Kleur: wit 
 
Voorganger:  
Ds Renate Japenga 
 
Muzikale begeleiding:  
Johan v d Pol 
    
Ouderling:   
Bert Benckhuijsen 
 
Diaken:   
Lucas de Jong 
 
Lector:   
Joke Slappendel 
 
Beeld en geluid: 
Heleen v d Kooy  
Hermy Wiechers 
 
Bloemen:  
Aty Velthuizen 
 
Koster:  
Pieter de Regt 
 
Kindernevendienst: 
Anneke de Wit 
 
Oppasdienst: 
Ineke van Beijnum 
 
Welkomstdienst:  
Anton en Netty v d Linde 
 
Koffiedienst: 
Heleen Reehorst 
Jolanda Bijl 
 
 
 
Kopij inleveren: 
Voor donderdag 
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoetingsk
erkgouda.nl 
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 Bemoedigende tekst: 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar/ Eeuwigheidszondag 
“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet 
jullie ongeluk: ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11) 

 

 
 

 

Kyrielied    NLB 962: Wat ik gewild heb 
Gebed  
en Glorialied:     NLB 657: Zolang wij ademhalen   
  
RONDOM HET WOORD    
Inleiding en uitleg bij de bloemschikking 
Gebed van de zondag 
Een moment met de kinderen:    
Lied:       NLB 285: Het licht is ons voorgegaan     
De  kinderen gaan naar de nevendienst  
Lezen: Genesis 23:1-20 
Lied:       NLB 971: Liefde eenmaal uitgesproken 
Lezen:  Johannes 14:1-7  
Lied:       NLB 982: In de bloembol is de krokus   
Overweging  
Muzikaal meditatief moment 
Lied     NLB 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht     
 
GEDENKEN  
Gedicht: Herinnering 
Lied:      Liedboek 963: Alleen liefde kent jouw stem: 2  
We noemen de namen van mensen die gestorven zijn: 
19-12-2024 Johan Gerhard Wolters    89 jaar 
24-12-2024 Catharina Wilhelmina Rietveld-Polet  91 jaar 
27-12-2024 Adriana Lucretia Kolster-Lafaber                97 jaar 
17-01-2025 Hendrik Jan Augustijn    76 jaar 
28-02-2025 Gerrit Johannis Koppenaal    78 jaar 
28-03-2025 Cornelia Maria Wilhelmina Schouten-de Beij 86 jaar 
14-05-2025 Jacob Rietveld     92 jaar 
22-09-2025 Thea Cornelia Keizer-Tebbenhoff               87 jaar 
15-10-2025 Gerda Wolters-de Bruijn                92 jaar  
   
Ook buiten de kring van deze gemeente namen wij afscheid van mensen, korter of langer geleden. 
Mensen die ons dierbaar waren, met wie we ons nauw verbonden voelden. 
De gebrokenheid van ons bestaan kan diep ingrijpen. Wij gedenken hen die naamloos en roemloos gestorven zijn. 
We steken vier kaarsen aan voor mensen uit alle windstreken van de aarde. 
We steken 1 kaars aan voor wie deze viering thuis volgen. 
Wie wil kan nu naar voren komen om een kaarsje aan te steken als teken van verbondenheid met hen die we nu missen.  
Er klinkt muziek  
 
GAVEN EN GEBEDEN  
de kinderen komen terug uit de nevendienst 
Diaconale mededelingen door diaken 
Inzameling van de gaven  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Acclamatie:    NLB568-A Ubi Caritas  
UITLEIDING   
Slotlied:     NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn   
tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen, zodat zij de zegen kunnen ontvangen.  
Inleiding op de zegen en zegen  
gezongen AMEN   
Pianospel   
U bent van harte welkom om te blijven voor koffie, thee of limonade  
    

 
   

 
 


