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Bloemengroet 
De bloemengroet is bestemd voor dhr. Koos Meerwaldt, als hartelijke groet van 
de Ontmoetingskerk gemeente en wens tot sterkte en een goed herstel. 
 
Zondag 5 oktober werden wij aangenaam verrast door de bloemen uit de kerk. 
Die kreeg ik vanwege het feit dat ik 16 jaar lang het seniorenuitje heb 
georganiseerd. Daar stop ik nu mee. Het was een mooie tijd en die reisjes 
organiseren was erg leuk. De mensen genoten en dat geeft achteraf een fijn en 
dankbaar gevoel. 
Ik hoop dat er iemand anders wordt gevonden die dit werk wil voortzetten. 
Bedankt in ieder geval voor de bloemen, de mooie woorden en het applaus in de 
kerk. 
Groet A3 van den Berg. 
 
Hartelijk dank voor de ontvangen prachtige bloemen van de kerk.  
Ook allen die op bijgaande kaart hun naam hebben gezet. Gaf indruk en heeft 
mij gesterkt. Gaat iedere dag iets beter. 
Met vr. Groet, Johannes Larooi. 

 
Collectemededelingen 
1. De diaconale collecte is bestemd voor het Ouderenwerk. 
U kunt uw gift overmaken op rekening NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Gouda. 
2. Collecte voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op rekening: 
NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda. 
3. De melkbus voor het werelddiaconaat. 
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen. 
 

Uitnodiging Ontmoetingsmiddag voor ouderen op 4 november 
Graag nodigen wij u uit voor de Ontmoetingsmiddag voor ouderen. Tweemaal 
per jaar ontmoeten wij elkaar in de Ontmoetingskerk. Het is een bijeenkomst om 
op informele wijze met elkaar verbonden te zijn aan de hand van een thema. Wij 
hebben nu gekozen voor Speelgoed en spelletjes van vroeger. 
Vanaf 13.30 uur is de inloop met een kopje koffie of thee. Om 14.00 uur zal 
Ds.Renate Japenga u graag welkom heten. 
Als u speelgoed van vroeger bewaard heeft, neem het dan mee. Als u niets meer 
heeft, heeft u vast nog wel een herinnering aan iets waar u graag mee speelde. 
Zoveel speelgoed hadden we toen nog niet. Ook uw herinnering delen we graag 
met elkaar. Graag willen wij weten of u aanwezig zult zijn. Meld u aan per 
mail: elsscholten@xs4all.nl of op telefoonnummer 0182 530905. 
Wij verheugen ons op uw komst. 

Ds.Renate Japenga, Netty van der Linde, Saskia Glas, Els Scholten. 
 
Lichtuur 
Uitnodiging 
Op 2 november ben je welkom in het Lichtuur om een geliefde te herdenken. 
Vanaf 19 uur kun je in de kerk langs verschillende onderdelen lopen om handen 
en voeten te geven aan je gemis, je verdriet, je liefde. Zo kun je een kaars 
aansteken, de naam van je geliefde op een lantaarn schrijven, verstillen bij 

Zondag 19 oktober 
2025   
 

Voorganger:  
Ds. John van Eenennaam 
 

Muzikale begeleiding:     

Johan van der Pol 
 

Ouderling:   
Bert Benckhuijsen 
 

Diaken:   
Jolanda Bijl 
 

Lector:   
Aad van der Giessen 
 

Beeld en geluid:  
Nico en Joke Slappendel 
 

Bloemen:  
Aty Veldhuizen 
Ineke Heeres 
 

Koster:  
Anton van der Linde 
 

Kindernevendienst: 
Anneke de With 
 

Oppasdienst: 
Sophie van der Pol 
 

Welkomstdienst:  
Annie van den Brink 
Bert Jongenotter  
 

Koffiedienst: 
Carien Jongman 
Max Ossevoort 
 
 
 

Kopij inleveren: 
Uiterlijk donderdagavond  
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoetings
kerkgouda.nl 
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 Bemoedigende tekst: 
“Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de 
woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding” (Ps. 138: 7) 

 

 
 

 

muziek, een gedicht lezen en mag je een bloem mee naar huis nemen. Voor wie dat wil is er om 19.30 uur nog 
een gezamenlijk kort moment met muziek en worden er enkele gedichten gelezen. 
Flyers uitdelen 
Om het Lichtuur onder de aandacht te brengen bij onze buurtgenoten en overige Gouwenaren liggen er 
stapeltjes met flyers in de hal van de kerk. Neem je er een of meerdere mee? Sommige flyers zijn bedoeld voor 
specifieke straten, andere kunnen in je eigen buurt rondgedeeld worden. 
 

Goudse Glazendienst (Sint Janskerk) 
Zondagmiddag 19 oktober zal er om 17.00 uur een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de Sint-Janskerk. 
Voorganger is ds. Jacobine Scholte (wijkgemeente Westerkerk) en cantor-organist is de kerkmusicus van de 
Sint-Jan, Gerben Budding. Centraal staan de wapenglazen (glas 32 t/m 44). De cantorij zingt delen uit de motet 
Jesu, meine Freude van J.S. Bach. 

 

ORDE VAN DIENST  
 
Piano/orgelspel 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Zingen:          Lied 275: 1 en 2 
                                         staande 
 
Stil gebed 
Groet en bemoediging 
Voorganger:   De Heer zij met u 
Gemeente:     OOK MET U ZIJ DE HEER 
Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Gemeente:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT  
                       HEEFT 
Voorganger:   Die trouw is tot in eeuwigheid 
Gemeente:     EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN 
                       ZIJN HANDEN  
                       AMEN  
                                           we gaan zitten 
 
Drempelgebed 
Zingen:           Lied 275: 3, 4 en 5 
 
KYRIEGEBED EN GLORIA 
Voorganger: Laten we bidden voor de wereld, de 
kerk, en voor ons persoonlijk leven. 
Elk van de 3 gebeden eindigt met:  
zo bidden wij allen: 
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer 
ontferm U.              
 
Zingen:            Lied 864: 5 
                       de kinderen gaan naar de nevendienst 

Lezen:        Jesaja 1: 17 (Naardense vertaling) 
Zingen:       Lied 139 Bundel Weerklank  
Lezen:        Lucas 18: 1 - 8 (NBV) 
Zingen:       Lied 321: 3, 6 en 7 
 
Inleiding op het thema: 
“Knock, knock, knockin’ on heaven’s door” 
Zingen:       Psalm 82 
 
VERKONDIGING 
Muzikaal intermezzo 
Zingen:       Lied tegen de derde wereldoorlog op 
de melodie van Lied 562 
 
Naschrift; een geloofsbelijdenis 
“Ik zeg het allen dat ik leven wil” 
                     Tekst: Huub Oosterhuis 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
Diaconale mededelingen 
 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en  
Onze Vader 
         de kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
UITLEIDING 
Zingen:           Lied 1008 
                                           staande 
tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun 
kind(eren) uit de crèche ophalen, zodat zij de 
zegen kunnen ontvangen. 
 

Zegen en gezongen AMEN 


