
   

 

 

Zondagsbrief 

www.ontmoetingskerkgouda.nl 
scriba@ontmoetingskerkgouda.nl 
pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl 
Dunantsingel 314, 2806 JK, Gouda 
 

Bloemen,  
De bloemen zijn voor Saskia Glas, diaken ouderen, als teken van medeleven van de 
Ontmoetingskerk gemeente en wens tot sterkte na het overlijden van haar moeder.  
 
Collectemededelingen 
De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: 
Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. 
De inkomsten uit het diaconaal quotum (jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk) zijn 
bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst 
in de samenleving en oecumene 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Gouda. 

 
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse  
Gemeente Gouda. 
Bij de uitgang staat de bus voor het Werelddiaconaat. 
 
Gouwe Moment in de Sint Jan 

Wil je even de hectiek van alle dag en de onrust van onze tijd achter je laten? En in de 
schitterende ruimte van het koor van de Sint-Janskerk tot jezelf komen? Geniet dan van 
het Gouwe Moment aanstaande vrijdag 1 augustus van 12:00 uur tot 12:30 uur.  De 
voorganger is ds Esther van Schie, voorganger van de ICU Gouda, een multiculturele 
kerk, de muziek wordt verzorgd door Gerben Budding, orgel. 
De toegang tot de kerk is voor bezoekers van het Gouwe Moment gratis. Bezoekers 
worden vanaf 11:45 uur verwelkomd bij het Zuidportaal (tegenover Museum Gouda).  
Gouwe Momenten worden aangeboden door de Goudse Raad van Kerken, elke vrijdag 
in juli en augustus. 
Meer informatie: www.rvkgouda.nl/GouweMomenten 

 
ORDE VAN DIENST 

pianospel 

welkom door de ouderling van dienst 

 

VOORBEREIDING      

aanvangslied (staande)  psalm 1: 1, 2 en 3  

stil gebed 

groet en bemoediging, drempelgebed 

 
voorganger     De Heer zij met u 
gemeente     OOK MET U ZIJ DE HEER 
voorganger     Onze hulp is in de Naam van de Heer 
gemeente     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger    die trouw houdt van geslacht tot geslacht 
gemeente DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGONNEN IS 

 

Drempelgebed - zingend  295 wees hier aanwezig 

we gaan zitten 

 
kyriegebed met de woorden van Andries Govaart (lied 88) 
we bidden het gezamenlijk -> cursief door de gemeente 

 

Zondag 27 juli 2025 
Liturgische kleur: Groen 
 
Voorganger:  
Lydia Roosendaal 
 
Muzikale begeleiding: 
David Jan van Meeuwen 
 
Ouderling:  
Hilmar Pot  
 
Diaken:   
Dirk Schravendeel 
 
Lector:   
Aad van der Giessen 
 
Beeld en geluid: 
Rob Glas en Marcel van 
Luxemburg 
  
Bloemen:  
Els Scholten 
 
Koster:  
Wilbert Jan Zeelenberg 
 
Kindernevendienst: 
Melanie Steenaart 
 
Oppasdienst: 
Mette Steenaart 
 
Welkomstdienst:  
Annie v.d. Brink & Bert 
Jongenotter 
 
Koffiedienst: 
Nico en Janneke van 
Zaanen 
 
 

Kopij inleveren: 
donderdag 
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoetings
kerkgouda.nl 
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 Bemoedigende tekst: 
 

“Loof de Heer, alle volken, prijs hem, alle naties: Zijn liefde voor ons is 
overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer.(Psalm 117:1-2) 
 

  

 
 

 

Wij geven stem aan uw schepping, onze wereld, 
die schreeuwt om gerechtigheid die smeekt om genade. 
 
God vergeet hen niet, 
die van huis en haard verdreven 
vreemden zijn in leeg gebeid. 
maar uw naam waar, sta hen bij. 
 
God vergeet hen niet, 
die gevlucht, zonder verwanten, 
zonder naam en weerloos zijn. 
maak uw naam waar, sta hen bij. 
 

Wij geven stem aan uw schepping, onze wereld, 
die schreeuwt om gerechtigheid die smeekt om genade. 
 
God vergeet hen niet, 
die gebogen onder lasten 
wanhopen aan hun goed recht. 
maak uw naam waar, sta hen bij. 
God, vergeet hen niet, 
die gebroken niet meer bloeien, 
vruchteloos geen toekomst zien. 
Maak uw naam waar, sta hen bij 
 
Wij geven stem aan uw schepping, onze wereld, 
die schreeuwt om gerechtigheid die smeekt om genade. 
 

 

 
Glorialied     305: 1, 2 en 3 
 
RONDOM HET WOORD          
Gebed van de zondag         
uitleg bij de bloemschikking    
een moment met de kinderen   
lied      992: 1,2,3 en 4 
de kinderen gaan naar de nevendienst  
lezen door lector  Genesis 18: 16 – 33  
zingen     Maar Vader Abram,  melodie psalm 134  
lezen     Lucas 11: 1-13    
zingen    995: 1 en 2 O vader, trek het lot U aan 
uitleg en verkondiging   
muzikaal meditatief moment 
zingen    330 Woord dat ruimte schept,   
     
GAVEN EN GEBEDEN         
diaconale mededelingen door diaken 
inzameling van de gaven  (digitaal) 
de kinderen komen terug uit de nevendienst 
(pastorale mededelingen)  
dankgebed en voorbeden,  
stil gebed  
Onze Vader 
 
UITLEIDING         
slotlied   staande Dat de weg zich voor je voeten opent 1, 2 en 3  
tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen, zodat ook zij de zegen kunnen krijgen. 

inleiding op de zegen en zegen met gezongen AMEN 

pianospel 

 


