
Liederen bij de orde van dienst van 27 juli 

MAAR VADER ABRAM (JAN WIT)  Melodie: psalm 134 

Maar, vader Abram, durf jij dat: 

voor God te staan, een eenzaam man, 

en pleiten voor die boze stad, 

de slechtste van heel Kanaän? 

‘Wanneer ik denk aan wie daar woont, 

in ieder huis, aan elke straat, 

en dat er niemand wordt verschoond, 

weet ik, dat het om mensen gaat!’ 

Maar vader Abram, die zijn boos! 

Zij hebben ’t mensenrecht verzaakt 

en met elkander, goddeloos, 

de wereld tot een hel gemaakt! 

‘Al is het kwaad dat daar geschiedt, 

en moord en brand en dwing’landij, 

al doen zij iedereen verdriet, 

toch zijn het mensen zoals wij!’ 

Maar Abram, arme advocaat, 

een nietig mens van vlees en bloed 

zou instaan voor wie God weerstaat? 

De Rechter Zelf weet wat Hij doet…?! 

‘Een nietig mens van stof en as… 

Ik leg mijn hand al op mijn mond. 

Ik wacht op Hem, Die voor mij was, 

op Hem, Die eenmaal na mij komt…’ 

Heil Abram! Eenmaal komt de tijd 

dan wordt je groot geloof beloond: 

een Mens, Die lijdt, een Mens, Die pleit 

voor al wie op de aarde woont… 

 

  



 

 


