
   

 

 

Zondagsbrief 

www.ontmoetingskerkgouda.nl 
scriba@ontmoetingskerkgouda.nl 
pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl 
Dunantsingel 314, 2806 JK, Gouda 
 

De bloemen zijn bestemd voor Ria den Braber, Als hartelijke groet van de 
Ontmoetingskerk gemeente en wens tot alle sterkte en beterschap. 

 
De diaconale collecte is bestemd voor Individuele hulp gemeenteleden. 
De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van 
andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene  noodzakelijke kosten of 
dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die 
het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van een financiële kerst- en zomerattentie.  
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Gouda. 
 
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse  
Gemeente Gouda. 
Denkt u ook aan de bus voor het werelddiaconaat? De bus staat bij de uitgang.  
 
Vakantie. Van 24 februari tot en met 2 maart heb ik vakantie. Ds Jacobine Scholte de 
Jong is waarnemer voor mij deze week. In geval van overlijden of een pastorale 
hulpvraag die haast heeft, kunt u contact opnemen met het pastoraal meldpunt: 
pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl  
Hartelijke groet,  
Renate Japenga 
 

Metaal Vesper in de Ontmoetingskerk op 16 maart 
Na vespers met als thema ‘top-2000’, muziek van De Dijk, de muziek van Johnny Cash en met 
Keltische muziek, is het nu tijd voor iets heel anders. Een Metal Vesper. Muziek die je 
niet verwacht in de kerk. Muziek die je zelf misschien nooit zou draaien. Maar ook 
muziek die verrassend veel mensen na aan het hart ligt. 
De viering staat onder leiding van dominee Japenga. We draaien muziek om naar te 
luisteren. De teksten komen ook op papier, zodat meezingen kan.  
We blijven zoeken naar manieren om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk 
verschillende manieren aan te spreken. Het spreekt voor zich dat ook deze viering 
uiteindelijk een uiting van ons geloof is. Dat betekent dat we niet zomaar wat muziek 
draaien. We volgen een zorgvuldig samengestelde liturgie, waarbij de Bijbellezing draait 
om Lukas 9, het verhaal van de verheerlijking op de berg. 
U, jij, allen: van harte welkom in de Ontmoetingskerk! 
 
Datum: 16 maart 2025   Inloop: 19.00 uur          Aanvang: 19.30 uur 
Wie: iedereen van harte welkom! 
Toegang: gratis, uitgangscollecte  
Vragen en informatie: 
Dat kan bij Martijn Vroom op martyn_vroom@hotmail.com 
 
Parentingcourse - ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd 
Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar willen we graag  uitnodigen voor de 
Parenting Childrens Course. Het zijn in totaal 3 avonden, waar we waardevolle thema's 
inhoudelijk bespreken en met andere ouders over in gesprek gaan.   
  
Ø  Do 20 maart   Ontmoetingskerk       (Veiligheid en genegenheid)  
Ø  Do 10 april      Ontmoetingskerk       (Sociale vaardigheden en social media)  
Ø  Do 24 april      Ontmoetingskerk       (Emotionele gezondheid en verantwoordelijkheid)  
  
We hopen dat je erbij bent! Graag aanmelden bij  www.step-gouda.nl . Voor vragen kun 
je contact opnemen met Gerard Slingerland of Heidi Koster 
 

Zondag 5 mei 2024 
Kleur: wit 
 
Voorganger:  
Ds. Renate Japenga 
 

Muzikale begeleiding:     
Henk den Boer 
 

Ouderling:   
Magda Vlot 
 

Diaken:   
Lucia Liefaart 
 

Lector:   
Vera /Reinard Mak 
 

Beeld en geluid:  
Nico en Joke Slappendel 
 

Bloemen:  
Trudy Purwanto 
 

Koster:  
Tjeerd Hallema 
 

Kindernevendienst: 
Melanie Steenaart 
 

Oppasdienst 
Mette Steenaart 
 

Welkomstdienst:  
Annie van de Brink en 
Bert Jongenotter 
 

Koffiedienst 
Netty en Adrie van der 
Berg 
 
LET OP! 
Kopij inleveren: 
Uiterlijk dinsdagavond  
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoetings
kerkgouda.nl 

Zondag 23 februari 
 
Voorganger:  
Ds. Renate Japenga  
 

Muzikale begeleiding:  
Henk den Boer 
   

Ouderling:   
Nico Slappendel 
 
Diaken : 
Jaap van Beijnum 
 

Lector:  
Fam Mak 
 
Beeld en geluid:  
Dirk-Jan Westerveld 
Rob Glas 
 
Bloemen: 
Aty Velthuizen 
 
Koster:  
Pieter Griffioen 
 

Kindernevendienst: 
Anneke de With 
 

Oppasdienst: 
Sophie van der Pol 
 

Welkomstdienst: 
Netty en Anton van der 
Linde 
 
Koffiedienst:  
Truus en Wout Rijneveld 
 
Kopij inleveren: 
Uiterlijk donderdagavond 
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoetings
kerkgouda.nl 
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” Word wakker, Heer, waarom slaapt U? Ontwaak! Verstoot ons niet voor 
eeuwig. Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw.” 
(Psalm 44:24, 27) 
 

 

 
 

 

OPGANG 
Pianospel 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING   
Aanvangslied: Liedboek 283: In de veelheid van geluiden: 1,2,3  
stil gebed 
 
groet en bemoediging, drempelgebed 
voorganger De Heer zij met u 
gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER 
voorganger Onze hulp is  

in de Naam van de Heer 
gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger Kom tot ons God, 

naar u gaat ons verlangen uit 
Gemeente Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen 

zegen ook ons met uw licht 
Amen 

 
Zingen: Liedboek 283: In de veelheid van geluiden: 4 en 5 
we gaan zitten 
Kyriegebed 
Glorialied: Liedboek 303: Zonne en Maan  
 
RONDOM HET WOORD    
Inleiding en uitleg bij de bloemschikking 
Gebed van de zondag: 

 
Een moment met de kinderen:   
Lied:  Liedboek 288: Goedemorgen, welkom allemaal.   
de kinderen gaan naar de nevendienst  
Lezen: 1 Koningen 10:1-13 
Lied:  Liedboek 695: Heer, raak mij aan met uw adem: 1,2,3 
Lezen: Lucas 6,27-38 
Lied:  Liedboek 695: Heer, raak mij aan met uw adem: 4 en 5 
Overweging 
Muzikaal meditatief moment 
Lied: Liedboek 880: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
Diaconale mededelingen 
Inzameling van de gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Acclamatie: Liedboek 329: o, Heer God, erbarmend, genadig 
 
UITLEDING 
Slotlied: Liedboek 818: Niet is het laatste woord gesproken 
Tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen, zodat zij de zegen kunnen ontvangen 
Inleiding op de zegen en zegen 
Gezongen amen 
Pianospel 
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