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Bloemen                                                                                                                              
De bloemen zijn voor mw  Birgit Hagedoorn als hartelijke groet van de 
Ontmoetingskerkgemeente en wens tot sterkte voor de operatie en goed herstel ! 

 
3 maart meditatie  
Op maandag 3 maart is er weer een meditatie-avond. Een moment om stil te worden in 
Gods nabijheid. En te ervaren, wat er in die nabijheid gebeurt.  
Vanaf 20.00 uur is er inloop en bij zachte muziek komen we langzaam tot rust. Om 20.15 
uur start de meditatie. Die duurt ongeveer tot kwart voor negen. Daarna is er voor wie wil 
nog de mogelijkheid elkaar bij een kop thee te ontmoeten. Elke meditatieavond staat op 
zichzelf, dus ook als u nog nooit geweest bent: van harte welkom! We zitten in de kleine 
vergaderzaal. 

 
Het grote Paasontbijt op de Markt. Vrijwilligers gevraagd. 
Maandag 21 april, Tweede Paasdag, is het weer zover: het grote Paasontbijt op de Markt 
in Gouda. Dit wordt alweer de 10e editie! Voor 3000 mensen dit jaar. Mensen uit 
verschillende kerken werken samen. Dekken de tafels en bedienen. En vieren zo het 
Paasfeest met stadgenoten en wie er verder maar wil aanschuiven. Natuurlijk verzorgt de 
Ontmoetingskerk ook dit jaar weer een tafel. (opbouwen, bedienen, opruimen). We 
hebben zo'n 15 mensen nodig. Als je mee wilt helpen heel graag! Aanmelden bij Magda 
Vlot (magda.vlot@pkngouda.nl). Maar je mag natuurlijk ook gewoon gezellig gaan eten 
en met familie of vrienden van dit feest genieten.  

 
Expositie en kunstviering Psalmen: Harteklop in de Veste 
Van zondag 10 januari tot en met zondag 6 april exposeert Jedi Noordegraaf zijn 
verbeeldingen van Psalmen in de Veste. In de kunstviering op zondagavond 9 februari 
om 19.00 uur in de Veste, zal Jedi meer over zijn werk vertellen. Daarna zal de Veste op 
zaterdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur geopend zijn om de expositie te bezoeken, van 
15 februari tot en met zaterdag 5 april.  
Psalmen worden al eeuwen lang door joden en christenen gebeden en gezongen. Jedi 
Noordegraaf woont in Ede, studeerde af als architect en is nu illustrator. Hij is geraakt 
door de diepte en rijkdom van de Psalmen. Na verdiepende studie en retraites begon hij 
de beelden die hij bij de psalmen kreeg te tekenen en vervolgens digitaal te ontwerpen. 
Met groot vakmanschap en toewijding komt hij tot eigentijdse verbeeldingen die ogen en 
harten kunnen openen voor de zeggingskracht van de psalmen. Hij ontdekte hoe 
psalmen een spiegel voor de ziel kunnen zijn. Zijn kleurrijke hedendaagse verbeeldingen 
zijn vernieuwend en verdiepend. U bent van harte welkom bij de kunstviering en we 
ontmoeten u graag bij de expositie!  
Werkgroep liturgie www.devestegouda.nl 

 
Collectemededelingen: 
De diaconale collecte bestemd voor: Voorjaarszendingsollecte  
Huiselijk geweld bestrijden in Egypte (KiA) 
Door economische inflatie, stijgende voedselprijzen, subsidiehervormingen en 
bevolkingsgroei neemt de armoede in Egypte snel toe. Dit leidt tot meer spanningen, en 
een toename van seksueel en gender gerelateerd geweld, vooral tegen vrouwen en 
kinderen. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige 
samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. 

Kerk in Colombia biedt hoop (GZB) 
De Presbyteriaanse Kerk in Colombia groeit! Op steeds meer plaatsen ontstaan nieuwe 
gemeenten. Ook komt er steeds meer oog voor de vele vluchtelingen in het land en 
kinderen uit achterstandswijken. Om dit mooie werk verder uit te bouwen, is een nieuwe 
generatie kerkelijk werkers nodig. GZB investeert daarom graag in het theologisch 
onderwijs in Colombia 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Gouda. 

Zondag 2 maart 2025 
 
Voorganger:  
Ds Karin van den Broek 
 

Muzikale begeleiding:  

Johan van der Pol 
  

Ouderling:   
Jan Spijkerboer 
 

Diaken : 
Hilmar Pot 
 

Lector:   
Aad van der Giessen 
 
Beeld en geluid:  
Joke en Nico Slappendel 
 
Bloemen: 
Ans Heijsteeg 
 
Koster:  
Wim Dijkstra 
 

Kindernevendienst: 
Melanie Steenaart 
 

Oppasdienst: 
Ineke van Beijnum 
 

Welkomstdienst: 
Mieke Docter en Ank van 
den Brink 
 
Koffiedienst:  
Carien Jonkman en Max 
Ossevoort 
 
 
Kopij inleveren: 
Uiterlijk donderdagavond 
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoetings
kerkgouda.nl 
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“Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt, 
U zult mijn gids zijn, mij leiden,  tot eer van Uw naam” (Psalm 31:3b, c, 4b) 
 

 

 
 

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse  
Gemeente Gouda 
 
Denkt u ook aan de melkbus voor het werelddiaconaat? 
 
      Metal Vesper in de Ontmoetingskerk op 16 maart 
Na vespers met als thema ‘top-2000’, muziek van De Dijk, de muziek van Johnny Cash en met Keltische muziek, is het nu 
tijd voor iets heel anders. Een Metal Vesper. Muziek die je niet verwacht in de kerk. Muziek die je zelf misschien nooit zou 
draaien. Maar ook muziek die verrassend veel mensen na aan het hart ligt. 
De viering staat onder leiding van dominee Japenga. We draaien muziek om naar te luisteren. De teksten komen ook op 
papier, zodat meezingen kan.  
We blijven zoeken naar manieren om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk verschillende manieren aan te spreken. 
Het spreekt voor zich dat ook deze viering uiteindelijk een uiting van ons geloof is. Dat betekent dat we niet zomaar wat 
muziek draaien. We volgen een zorgvuldig samengestelde liturgie, waarbij de Bijbellezing draait om Lukas 9, het verhaal 
van de verheerlijking op de berg. 
U, jij, allen: van harte welkom in de Ontmoetingskerk! 
 
Datum: 16 maart 2025    
Inloop: 19.00 uur          Aanvang: 19.30 uur 
Wie: iedereen van harte welkom! 
Toegang: gratis, uitgangscollecte  
Vragen en informatie: 
Dat kan bij Martijn Vroom op martyn_vroom@hotmail.com 
 
                                                                      ORDE VAN DIENST 
 

OPGANG 
pianospel 
welkom door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING 
aanvangslied (staande)  283: 1 en 2 
stil gebed 

groet en bemoediging, drempelgebed 
voorganger De Heer zij met u 
gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER 
voorganger Onze hulp is  

in de Naam van de Heer 
gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger ……………………….. 

 

(zingen)     283: 3 en 4 
we gaan zitten 

kyrie en gloria  
Glorialied:    150a: 1 en 4 
 
RONDOM HET WOORD    

gebed van de zondag    
 (uitleg bij de bloemschikking)  
een moment met de kinderen,  lied  162: 1 en 6 
de kinderen gaan naar de nevendienst  
 

lezen door lector Jeremia 7, 1-15 
zingen   Psalm 92, 1 en 3 
lezen   Lucas 6, 39-49 
zingen   Lied 849 
uitleg en verkondiging   
muzikaal meditatief moment 
zingen   Lied 975: 1 en 3 

 
GAVEN EN GEBEDEN   
diaconale mededelingen  
inzameling van de gaven  
de kinderen komen terug uit de nevendienst 

(pastorale mededelingen)  
dankgebed en voorbeden, stil gebed  
Onze Vader 

 
UITLEIDING   
slotlied  staande 423 
tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit 
de crèche ophalen,  
zodat ook zij de zegen van licht en vrede ontvangen.  
inleiding op de zegen en 
zegen met gezongen AMEN 
pianospel 
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