
lichtuur
Voor wie steek jij een kaarsje aan?

2 november
19.00 uur

www.ontmoetingskerkgouda.nl
www.devestegouda.nl

Dit kan óók online!

welkom op

in één van de kerken



Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Op 2 november kun je in de Ontmoetingskerk en De Veste een

geliefde herdenken. Dit gebeurt vanuit het gevoel:

ik ben jou niet vergeten.

Mis je een dierbare? Al wat langer of nog maar kort? 

We willen elkaar graag een beetje troost en steun bieden.

Iedereen is op 2 november om 19.00 uur

van harte welkom om te gedenken en een 

kaarsje aan te steken. Ook kinderen zijn welkom! 

We gedenken met lichtjes, met muziek een gedicht en een moment

voor gedachten en herinneringen. 

 Je kunt ook online een kaarsje voor iemand aansteken. Dit is heel

eenvoudig op de website van de Ontmoetingskerk! Ook na 2

november kun je nog kaarsjes aansteken.

Ontmoetingskerk - Dunantsingel 314

De Veste - Ridder van Catsweg 300


