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ZATERDAG OP ZONDAG

In de nacht staan we stil bij het paasverhaal en we
herdenken dat Jezus in deze nacht opstond uit de

dood.

In de nacht zijn er terugkomende korte vieringen,

met stilte, zang, gebed en overdenkingen.

We gaan creatief aan de slag. En ook actief. We

kunnen ons warmen aan het vuur in de vuurkorf of

onder warme dekentjes die we meenemen. We

ontmoeten elkaar. .

Aan het eind van de nacht is er een vroege-
ochtend-wandeling om de zon te zien opkomen.

We waken met elkaar. Je mag ook een deel van de
nacht aansluiten als je heel de nacht niet ziet
Zitten.

Starttijden van het paaswake-programma publiceren we op een later moment
op de website en in de app.




