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Kloosterweek 2023 in Ontmoetingskerk Gouda     PROGRAMMA 
 

 Maandag 3 april 
 

Dinsdag 4 april Woensdag 5 april Donderdag 6 april Vrijdag 7 april Zaterdag 8 april 

7:30 u Viering Viering 
 

Viering Viering 
 

Viering Viering 

8:00 u Ontbijt 
 

Ontbijt 
 

Ontbijt 
 

Ontbijt 
 

Ontbijt 
 

Ontbijt 
 

9:30 u Visie op Opstanding: 
Voor de één staat het 
kruis centraal, voor de 
ander de opstanding. 
Wat is het verschil? Wat 
is de achtergrond? Een 
gesprek aan de hand 
van kunstafbeeldingen. 
 

Workshop:  
Van snoeihout tot 
nieuw leven  
max 15 personen, 
aanmelden via website 
ontmoetingskerkgouda.nl 

Muziek: 
Brockes Passion van 
Reinard Keiser 
(beeld en geluid) 

Boekbespreking: 
Onuitsprekelijk Paradijs. 
Over de groene 
spiritualiteit van de 
monnik Thomas 
Merton. 
 

Concrete poëzie: 
Gedichten, die je niet 
leest, maar bekijkt. 
Of soms beluistert. 
Wat roept het op? 
En dan zelf iets maken! 
 

(on)opvallende 
berichten in de krant: 
hoe kijk je hiernaar 
vanuit je geloof? 

12:00 u Viering 
 

Viering 
 

Viering 
 

Viering 
 

Viering 
 

Viering 
 

12:30 u 
 

Warme maaltijd 
 

Warme maaltijd 
 

Warme maaltijd 
 

Warme maaltijd 
 

Warme maaltijd 
 

Warme maaltijd 
 

14:00 u Inspiratie uit boeken: 
De natuur als school. 
Een programma binnen 
en buiten. 
 

Vredeswandeling: 
We richten onze voeten 
op de weg van de vrede. 
We laten ons inspireren 
door elkaar. We vragen 
‘Wat doe jij in 
vredesnaam?’ tijdens 
een wandeling rond de 
Ontmoetingskerk, in de 
wijk ‘Vreewijk’. 
 

Aan de slag met  
Lucas 4: 1 – 13: 
Nadenken over vasten 
in de 21e eeuw; wat kan 
jij laten? 
 

Soos In de buitenlucht: 
wandeling en/of in de 
tuin werken 
 
Film:  
‘De nieuwe wereld’ 

In de buitenlucht: 
wandeling en/of in de 
tuin werken 

17:00 u Viering Viering Viering Viering Viering Viering 

17:30 u Soep en brood 
 

Soep en brood 
 

Soep en brood 
 

Soep en brood 
 

Soep en brood 
 

Soep en brood 
 

 

Naast het programma is er doorlopend gelegenheid om op een eigen plek in stilte ‘te zijn’. 


